Preek voor de 2¢ zondag na Kerstmis, A, op 4 januari 2026

+ Beste broeders en zusters in Jezus Christus, we vieren alweer de tweede zondag na Kerstmis. We staan verder stil bij
de breedte en diepte van het verbazingwekkende dat met Kerstmis is gebeurd, namelijk de incarnatie in de tijd van
onze Schepper, de eeuwige Zoon van God, hier op aarde;/ Gods menswording, als Jezus, die zowel God als mens is,
geboren als een kind onder Zijn schepselen, uit liefde voor ons, uit mededogen voor onze eeuwige scheiding van God,
zodat we een nieuw, eeuwig leven met God zouden kunnen hebben, door, met en in Jezus.

De prefatie voor de Mis van vandaag, dat we straks zullen bidden terwijl we de Heilige Eucharistie vieren, drukt het
wonderbaarlijke karakter van Kerstmis op een prachtige en directe manier uit. Het draait allemaal om Jezus, “Die in het
eerbiedwaardig geheim dat wij heden vieren, onzichtbaar in zichzelf, zichtbaar onder ons is verschenen en, voor de tijd
voortgebracht, in de tijd is binnengetreden; opdat Hij door de neerliggende wereld in zich weer op te richten, volkomen
herstel zou brengen en het verloren mensdom terug zou roepen tot het rijk der hemelen.”

In de tweede lezing van vandaag spreekt de heilige Paulus tot ons allen wanneer hij zegt: “Broeders: Gezegend is God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen. In
[Jezus] heeft Hij ons uitverkoren vooér de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
In liefde heeft Hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot
lof van de heerlijkheid van zijn genade... Ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de
Geest te geven van wijsheid en openbarring om Hem waarachtig te kennen. Moge Hij uw innerlijk oog verlichten om
te zien hoe groot de hoop is waartoe hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen.” (Ef. 1,
3-6.15-18) /

Laten we dus eens kijken wie Jezus precies is, want wie Hij is, heeft grote gevolgen voor wie wij kunnen worden, door,
met en in Hem.

In de evangelielezing van vandaag, de proloog van het evangelie van Johannes, leren we dat Jezus het goddelijke,
gelijkwaardige Woord van God is, dat ook mens is geworden. Jezus is één persoon, met twee verschillende naturen:
goddelijk en menselijk. Maar voordat Hij door Maria Jezus werd, werd Gods Woord eeuwig voortgebracht door God,
de levengevende Vader, en daarom noemen we Gods Woord ook ‘Zijn Zoon’./ Gods Zoon, Gods eeuwige Woord, werd
Jezus, Gods vleesgeworden Woord, door de trouwe, genereuze medewerking van Maria. En, Gods Woord is het
Schepper-Woord dat alle schepselen, materieel en geestelijk, zichtbaar en onzichtbaar, uit het niets heeft gewild en
geschapen. Gods Woord geeft Gods leven aan alle levende wezens, inclusief ons.

In zijn proloog zegt Johannes ons: “Het ware Licht, dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld. Hij was in de wereld;
de wereld was door Hem geworden en toch erkende de wereld Hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen
aanvaardden hem niet. Aan allen echter die Hem wel aanvaardden, aan hen die in zijn Naam geloven, gaf Hij het
vermogen kinderen van God te worden; zij zijn niet uit bloed noch uit begeerte van het viees of de wil van een man,
maar uit God geboren.”

Jezus is de Gever van het Leven, net als Zijn Vader, onze Vader, die Zijn Zoon eeuwig voortbrengt. Jezus kwam naar de
wereld om ons, mannen en vrouwen, het eeuwige, goddelijke leven te geven dat van Hem is, dat Hij met ons wil delen,
zodat we door, met en in Hem kunnen leven. Hij bereidde de wereld voor op Zijn komst als mens door een volk, de
Joden, op te richten en voor te bereiden om Zijn speciale trouwe dienaren en profeten te zijn, om Zijn geboden aan
hen te onderhouden en Zijn woorden en profetieén getrouw door te geven aan de volgende generaties. Maar toen
Gods Zoon, Gods Woord, onze menselijke natuur dannam en daadwerkelijk als Jezus via Maria naar de Joden kwam,
waren velen die de Heilige Schrift en de profetieén kenden niet bereid om Gods Woord, Gods Zoon in Jezus, te erkennen
en in Hem te geloven en zich aan Zijn wil te onderwerpen.

Maar dankzij God kwam Jezus niet alleen om Zijn eigen leven te delen met de Joden, maar met iedereen die Hem en
Zijn woorden wilde ontvangen, Zijn geboden wilde naleven en Zijn voorbeeld wilde volgen om te komen waar Hij nu is.
Jezus kwam om ons te helpen te worden wat Hij als mens is geworden: zonen en dochters van God, kinderen van God
die eeuwig met God kunnen leven door een nieuw, herrezen menselijk leven, kinderen die God kunnen liefhebben en
genieten van God en al Zijn goedheid, rechtstreeks in het eeuwige, hemelse leven.



Kinderen van God worden geboren door de spirituele, sacramentele transformatie die Jezus voor ons heeft gecreéerd,
namelijk door de vergeving van onze zonden en het ontvangen van Gods leven in ons door de heiligende genade van
het doopsel en de biecht;/ deze transformatie vindt ook plaats door onze ontvangst van Jezus' levengevende, verrezen
Lichaam en Bloed in de Heilige Communie, die ons gelijk maakt aan Jezus en ons voorbereidt op het verrezen eeuwige
leven met Hem;/ en door de ontvangst van het sacrament van het Vormsel, dat ons en ons christelijk getuigenis tot
volle rijpheid brengt door de vrijmoedigheid van de Heilige Geest in ons, net zoals dat gebeurde met de apostelen op
Pinksteren. Jezus maakt ons tot nieuwe schepselen in God, nieuwe kinderen van God, door ons een geestelijke
geboorte te schenken door hemelse middelen, net zoals Maria, een maagd, de maagdelijke moeder van de Zoon van
God werd door Gods kracht in haar, waardoor zij een trouw en vrijgevig instrument werd in het absoluut
verbazingwekkende, levengevende plan van haar Schepper door, met, en in Jezus. //

Johannes de Evangelist, die eerst een leerling van Johannes de Doper was, geeft ons een opmerkelijk getuigenis van de
ongelooflijke wonderen die hij heeft gezien en meegemaakt door zijn contact met Johannes de Doper en met Jezus. Hij
vertelt ons: “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk
een heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid. Wij hebben Johannes’ getuigenis
over Hem toen hij uitriep: ‘Deze was het van wie ik zei: Hij die achter mij komt is véér mij, want Hij was eerder dan ik.

”

Johannes getuigt moedig dat Gods Woord onze menselijke natuur aannam en dat Gods Zoon Zelf onder ons wandelde
en leefde als Jezus Christus, stierf voor onze zonden, opstond uit de dood in zijn menselijke natuur en, opgestegen naar
de hemel, onze verheerlijkte menselijke natuur rechtstreeks meenam in Gods eeuwige aanwezigheid, iets wat tot dan
toe ongehoord was; Jezus heeft hiermee onze menselijke natuur in Zichzelf verheerlijkt en de weg voor ons geopend
om Hem te volgen naar het eeuwige, verrezen leven dat Hij in de hemel leeft, samen met Maria en alle heiligen die
zich door Jezus naar de heerlijkheid hebben laten leiden. Alleluia, lof zij God voor dit onverdiende geschenk van nieuw,
eeuwig menselijk leven dat Hij ons aanbiedt, door, met en in Jezus!

En inderdaad, het getuigenis van Johannes de Doper over wie Jezus is: “Hij die na mij komt, is véér mij, want Hij was
eerder dan ik.” Dit is zo opmerkelijk omdat het laat zien hoe Gods Heilige Geest Johannes verlichtte, zodat hij kon
begrijpen wie Jezus precies was, hoe uniek en verbazingwekkend Hij is als zowel God als mens — hoe Jezus zo'n
ontzagwekkend werk van Gods grootheid is — Jezus, die we enerzijds hier op aarde nooit volledig zullen kunnen
begrijpen, maar die we anderzijds hier op aarde ook gemakkelijk kunnen liefhebben en aanbidden als een kleine baby
in Bethlehem met Kerstmis.

Johannes de Doper was een bloedverwant van Jezus, via Maria's nicht Elisabeth, en hij werd zes maanden voor Jezus
verwekt en geboren, zoals we weten uit het evangelie van Lucas. Maar door een gave van de Heilige Geest was hij in
staat om Jezus en Gods aanwezigheid in Hem te herkennen, zelfs toen ze beiden nog in de schoot van hun moeder
waren, op het moment dat we vieren als De Visitatie van Maria aan Elisabeth. Toen hij opgroeide, kende Johannes Jezus
persoonlijk, als een familielid, maar hij wist pas later dat Jezus goddelijk was, toen Johannes de Heilige Geest op Jezus
zag neerdalen, zoals God hem had voorspeld, en toen ontving Johannes de genade om te weten en te belijden: “Zie,
het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zei: Achter mij komt een man die voor
mij is, want Hij was eerder dan ik. Ook ik kende Hem niet... maar die mij gezonden had om met water te dopen, Hij had
tot mij gesproken: Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten, Hij is het die doopt met de heilige Geest. lk
heb het zelf gezien en ik heb getuigd: Deze is de Zoon van God.” (Jo. 1, 29-34) / Hier weten we dat Johannes Jezus nu
in Zijn goddelijkheid ziet, aangezien Johannes, volgens hun menselijkheid, zeker véér Jezus bestond, in de tijd, met zes
maanden. Maar volgens Jezus' goddelijkheid als het Woord van God, de Zoon van God, is Hij van eeuwigheid en boven
elke andere mens die ooit heeft geleefd of ooit zal leven.

Lieve broeders en zusters in Christus, laten we God vragen om de genade om Johannes de Doper na te volgen in zijn
nederigheid toen hij de aanwezigheid van onze God en Schepper in Jezus herkende. Laten we God danken dat Hij zo
nederig tot ons is gekomen, als baby Jezus geboren in Bethlehem, en ons heeft laten zien hoe we moeten leven en
sterven voor God onze Vader en Zijn glorie. / O kindje Jezus, liggend in de kribbe, U bent onze God, onze Schepper, het
Woord van God, de Zoon van God die mens is geworden. Help ons U te volgen naar de hemel. Help ons U lief te hebben
en U trouw en vrijgevig te dienen, net als onze maagdelijke Moeder Maria, tot in het eeuwige leven, door, met en in U.
Amen.



