
Preek voor 1e zondag van de Advent, A, op 30 november 2025 

+ Beste broeders en zusters in Christus: Advent is de tijd om de komst van Christus te herdenken, in al zijn aspecten. 

De Kerk maakt op een zeer slimme en nette manier gebruik van deze periode om ons op te roepen om na te denken 

over Jezus in alle manieren waarop Hij tot ons komt. Nu het liturgische jaar van de Kerk ten einde loopt, beginnen we 

de advent door na te denken over Jezus' tweede komst in glorie, als onze Koning en onze Rechter, die aan het einde 

der tijden komt om Zijn belofte te vervullen aan hen die Hem liefhebben en Zijn wil in hun leven vervullen; Zijn belofte 

van eeuwig, herrezen leven met Hem en alle heiligen. We staan stil bij het einde der tijden en de profetieën die Jezus 

deed over de tekenen die Zijn wederkomst zullen voorafgaan.  

Maar tegelijkertijd, aangezien de liturgische cyclus waarin Jezus en Zijn verlossende liefde voor ons centraal staan op 

het punt staat opnieuw te beginnen, staan we ook stil bij de gebeurtenissen die leidden tot Jezus' nederige eerste 

komst - Gods incarnatie en Zijn wonderbaarlijke geboorte als Jezus Christus in Bethlehem, 2000 jaar geleden. We staan 

ook stil bij de profetieën uit het Oude Testament die de komst voorspelden van de Messias, Immanuël – God met ons 

– die Israël zou redden en zou regeren over een eeuwig koninkrijk dat alle volken zou omvatten.  

Maar, broeders en zusters, er is zelfs een derde komst van Jezus die we ook herdenken en waarop we ons voorbereiden 

tijdens de advent. De kerk maakt gebruik van Johannes de Doper en zijn woorden aan de mensen van zijn tijd en plaats, 

om iedereen eraan te herinneren dat Jezus, die leeft en regeert in eeuwigheid; Jezus, die met zijn genade generaties 

overschrijdt om zijn mystieke lichaam op te bouwen van hen die Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden; Jezus 

komt altijd naar ons toe en nodigt ons uit om lid te worden van zijn koninkrijk, zelfs nu, door zijn Woord, door de heilige 

doop, door zijn lichaam en bloed in de heilige eucharistie, door de leden van zijn zichtbare kerk op aarde. Iedereen die 

Johannes de Doper Jezus' komst hoort aankondigen door onze liturgische heropvoering, hoort ook Johannes Jezus' 

komst hier en nu, in het heden, aan ieder van ons aankondigen. / Zijn we bereid om Jezus in ons hart te ontvangen en 

ons door Hem te laten leiden, met lichaam en ziel? Zijn we bereid om Zijn genade ons van de zonde te laten scheiden 

en ons naar het eeuwige leven met Hem te laten leiden? 

Wat houdt ons tegen? Nu is het moment, tijdens deze adventstijd, om onze relatie met Jezus onder de loep te nemen 

en Hem om genade te vragen om die relatie nieuw leven in te blazen, zodat we Jezus kunnen ontvangen wanneer Hij 

tot ons komt, echt en persoonlijk, vooral met Kerstmis. God heeft ongelooflijke inspanningen geleverd om ons te 

bereiken en onze aandacht te trekken, om één met ons te zijn, zodat we kunnen leven met het eeuwige leven dat 

alleen God ons kan geven. Alle fictieve films en programma's die we op onze computerschermen bekijken, hoe visueel 

spannend ze ook zijn, zijn niets vergeleken met de levende werkelijkheid die God door de eeuwen heen tot stand 

brengt, met degenen die Hem liefhebben en met Hem samenwerken hier in dit leven. Al het entertainment op het 

internet kan ons geen eeuwige voldoening en geluk in lichaam en ziel brengen. Maar wat Jezus voor ons heeft 

gewonnen en wat Hij met ons deelt door, met en in Zichzelf, op al Zijn verschillende manieren om tot ons te komen – 

dat is het ongelooflijke dat ons het eeuwige goede geeft dat ons echt bevredigt en ons tot de beste, meest echt levende 

personen maakt die God ons heeft geschapen om te zijn.  

God geeft Zichzelf en Zijn Leven aan hen die Hem zoeken en Hem boven Zijn schepselen liefhebben, zelfs boven zichzelf. 

Als we nadenken over Jezus en Zijn verbazingwekkende liefde voor ons, maakt dat het teruggeven van die liefde veel 

persoonlijker, veel dwingender. Jezus heeft ons bewezen hoeveel God van ieder van ons houdt. Als Jezus veel van ons 

vraagt, dan kunnen we troost en inspiratie putten uit de zekerheid van hoeveel Hij Zelf al heeft gegeven om ONS lief 

te hebben. Wat Hij van ons vraagt, is heel weinig in vergelijking met wat Hij ons wil geven, en Hij staat klaar om ons te 

helpen onze obstakels te overwinnen met de hulp van Zijn genade. Wat Hij ons wil geven, ons wil brengen, is veel meer 

waard dan wat we moeten opgeven om Zijn vriénden te zijn.  / Wat wij van onze kant vooral moeten doen, is bewust 

zijn van Jezus door nauw contact met Hem te houden: door te mediteren over Zijn Woord in de Heilige Schrift, door 

dagelijks te bidden om Zijn wil voor ons te ontdekken, door te bidden om Hem te danken en te loven voor Zijn vele 

gaven en zegeningen in ons leven, en ja, om de kracht te vragen die we nodig hebben om de obstakels op ons pad naar 

het eeuwige leven met Hem het hoofd te bieden en te overwinnen. De adventstijd en zijn prachtige liturgie zijn perfect 

om Jezus en Zijn verbazingwekkende liefde voor ons goed in het oog te houden. We kunnen er het beste van maken 

door deel te nemen aan de dagelijkse mis en door deel te nemen aan het getijdengebed, vooral de vespers. / 

En nu vieren we hier Jezus' komst op deze eerste zondag van de advent. De nadruk in de liturgie van vandaag ligt op 

de nieuwheid van het leven die voortkomt uit Gods invloed in ons en hoe God de wereld samenbrengt. Deze liturgie 



benadrukt ook dat we waakzaam moeten zijn voor Zijn komst en dat we nuchter en deugdzaam moeten leven om Hem 

te herkennen en volledig te ontvangen wanneer Hij zich aan ons openbaart. 

In de eerste lezing van vandaag zien we Jesaja's profetische visie op het einde der tijden, wanneer alle volkeren naar 

Jeruzalem zullen komen, op Gods Heilige Berg, om verenigd te worden in God, in een nieuw leven van vrede en geluk, 

dat het resultaat is van Gods rechtvaardige heerschappij over de volkeren en Zijn heilige geest in de harten van allen. 

Niemand zal iets tekort komen, want Gods goedheid en wijsheid zullen voorzien in de behoeften van allen die Hem 

liefhebben. Het einde der tijden zal het grootste geluk brengen voor hen die zich aan God onderwerpen en Hem in ruil 

daarvoor overvloedig liefhebben. 

Het zal geweldig zijn voor degenen die klaar zijn om God te ontvangen aan het einde der tijden, wanneer Jezus 

terugkomt in Zijn glorie om alle doden op te wekken en Zijn rechtvaardige oordeel te vellen over iedereen, zowel de 

opgestane als de nog levende. // Maar, zijn wij klaar om Hem te ontvangen? Jezus zelf vertelt ons dat Zijn komst 

onverwacht en plotseling zal zijn. Jezus zegt: “Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt. 

Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur van de nacht de dief zou komen, zou hij blijven waken 

en in zijn huis niet laten inbreken. Weest ook gij dus bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het 

niet verwacht.” Mt., 24, 42-44 / 

Om Jezus te kunnen ontvangen wanneer Hij tot ons komt, moeten we ernaar streven altijd klaar te zijn om Zijn stem 

te horen en Hem in ons leven toe te laten, wat Hij ook van ons vraagt. Heeft Hij immers niet al Zijn leven voor ons 

gegeven, zodat wij het beste van alles zouden kunnen hebben, door, met en in Hem? / Als monniken bidden we aan 

het begin van elke dag psalm 94, die ons oproept om God te gedenken, onze Schepper te loven en Hem te danken 

voor de wonderen die Hij uit liefde voor ons heeft gedaan, om ons te bevrijden van zowel de uiterlijke hindernissen 

als het innerlijke egoïsme die ons van Hem scheiden en ons ervan weerhouden Hem terug te liefhebben. We bidden: 

“Komt, laat ons God aanbidden en voor Hem neerwerpen, en neerknielen voor de Heer die ons maakte: want Hij is de 

Heer onze God, en wij zijn volk, de schapen van zijn kudde. Och, mocht gij heden horen naar zijn stem: ‘Verstokt uw 

harten niet zoals bij de verbittering ten dage der beproeving in de woestijn, toen uwe vaderen Mij hebben getart en 

beproefd, hoewel zij mijn werken hadden gezien.’ (Ps 94{95}, 6-8) / 

Beste broeders en zusters, we weten dat God al eens naar ons is gekomen als Jezus, door Zijn incarnatie en Zijn 

geboorte in Bethlehem, twee millennia geleden, wat we met Kerstmis ten volle gaan vieren. Maar we weten ook dat 

de verrezen Jezus nu nog leeft en dat Hij altijd bij ons is, onder ons. Hij wil naar ieder van ons persoonlijk komen om 

ons te laten delen in Zijn eeuwige, verrezen leven. En we weten dat Hij nog een laatste keer zal komen wanneer het 

aantal uitverkorenen vol is en alles wat Hij heeft voorspeld in vervulling is gegaan. Laten we dan Jezus nu liefhebben 

en rechtvaardig leven, klaar om Hem te ontvangen wanneer en hoe Hij ook tot ons komt, uitkijkend naar Zijn Koninkrijk, 

vertrouwend op Hem en Zijn oordeel. Ja, laten we ter harte nemen wat de heilige Paulus ons vandaag zegt in de tweede 

lezing: 

…Gij weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken reeds is aangebroken. Thans is ons heil dichterbij dan toen wij tot 

het geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten wij ons dus ontdoen van de werken der 

duisternis en ons wapenen met het licht. Laten wij ons behoorlijk gedragen als op klaarlichte dag, en ons onthouden 

van braspartijen en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd. Bekleedt u met de Heer Jezus 

Christus en koestert geen zondige begeerten meer. 

Als we niet leven voor de geneugten van deze wereld, maar eerder deugdzaam, met ons hart en lichaam gericht op 

het liefhebben van Jezus en het liefhebben van onze naaste naar het voorbeeld van Jezus, dan zullen we ook 

geïnspireerd worden door wat Jezus ons vertelt in het Boek van de Apokalyps, wanneer Hij de kerk van Laodicea 

corrigeert vanwege haar gebrek aan liefde en waakzaamheid voor Hem: 

…Wie Ik liefheb, die bestraf en tuchtig Ik. Welaan, wees edelmoedig, kom tot inkeer! Ik sta voor de deur en Ik klop. Als 

iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met 

Mij. Wie overwint, hem zal Ik naast Mij plaatsen op mijn troon, zoals Ik zelf heb overwonnen en met mijn Vader zetel 

op zijn troon. Wie oren heeft, hore wat de Geest… zegt.”  Apokalyps(Openbaring) 3:18-20  / / 

Kom Heer Jezus, vergeef ons onze zonden, verbind ons met Uzelf en breng ons tot eeuwig leven met U. Amen. 


